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1. Samenvatting 

Op vraag "1 Wat is uw religie?" antwoordt 43% van de respondenten: "Katholiek". 

Op vraag "2 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 47% van de 

respondenten: "Nee". 

Op vraag "3 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 38% van de respondenten: "Nooit". 

Op vraag "4 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 25% van de respondenten: "(zeer) 

belangrijk". 50% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen 

antwoord (31%) is: "Zeer onbelangrijk".  

 

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Maastricht, waarbij 388 deelnemers zijn geraadpleegd.  
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2. Rechte tellingen 

Religie 

 
Op vraag "4 Wat is uw religie?" antwoordt 43% van de respondenten: "Katholiek". 

Anders, namelijk 
 Agnost (2x) 

 Agnostisch 

 Amper practiserend katjoliek 

 Baptist 

 Boedhist 

 Christelijk 

 Christenen 

 Evangelisch 

 Gaat u niks aan 

 Gelovig, maar niet aan een instituut of bepaalde religie verbonden. 

 Helemaal niets 

 Humanist (2x) 

 Ietstist 

 Ik heb geen "vast"  geloof. Waar ik voor ga is "respect voor elkaar en laat elkaar in hun waarde" 

 Kabbalist 

 Kath. opgevoed maar niet religieus 

 Katholiek gedoopt, maar niet praktiserend 

 Katholiek op papier 

 Katholiek, maar.... 

 Levensbeschouwend 

 Lutherse Brandweer 

 Niet praktiserend rk 

 Niet praktizerend katholiek 

 Norsk 
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1 Wat is uw religie? 
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 Rk gedoopt niet praktisering meer 

 RK geweeest 

 Universele wijsheidsleer 

 Wat heeft dit te maken met deze vragen. 

 Zonder echt etiket, oorspronkelijk katholiek 
 
 

Toelichting 
Katholiek  Ben zo geboren en zal het altijd blijven 

 Het geloofsverval is dramatisch te noemen. Onze erfenis in geloof komt te 
vervallen. Wij moeten heel veel bidden om dit verval de kop in te drukken. Zonder 
religie verwordt de mens tot een dier, weliswaar met verstand, dat dan ook nog 
verkeerd gebruikt wordt omdat zij niet meer in een persoonlijke God geloven, Die 
echt met ons mee wil gaan. Door beproevingen plaagt Hij de mens, vooral ook om 
hem/haar weer op het rechte pad te krijgen.Ons hele leven is een zegen van Hem. 

 Ik ben katholiek echter niet uit overtuiging en niet praktiserend 

 Misbruik is van alle eeuwen der eeuwen en van alle volkeren , wereldwijd. Heeft 
niets met welke godsdienst dan ook te maken. Is wel echt verwerpelijk. 

 Rooms Katholiek, christen. 
 

Anders, 
namelijk 

 Ik heb een eigen visie op spiritualiteit , die niet gebaseerd is op een bestaande 
religie en hoe deze vorm gekregen heeft in de grote wereld religies. Ik denk wel dat 
er in iedere wereld religie essentiële waarheid zit die overeenkomt in de kern. Mijn 
overtuiging is dat de wereldse religieuze instituties afgedreven zijn van de kern 
boodschap vanwaaruit ze tot stand gekomen zijn, 

 
Ik ben niet 
religieus 

 Religie maakt meer kapot als dat ons lief is. 
 
 

Weet niet  Huh wat is dat voor een vraag! Dit gaat om politiek, en die is dus gescheiden van 
geloof. Of dat zou het moeten zijn. Filosofieën die mij inspireren zijn onder andere 
het taoïsme, de leer van shambala, het sjamanisme en de techniek van het 
omdenken... dit is niet limitatief. 

 Ik zou willen weten waarom dat van belang is. Daarom wil ik dat vooralsnog niet 
zeggen. 
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Met enige regelmaat komen er misbruikzaken aan het licht in de katholieke kerk. 

 
Op vraag "5 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 47% van de 

respondenten: "Nee". 

Ja, namelijk: 
 "deze": welke bedoelt u? ik heb een nog negatiever beeld van priesters etc 

 (Toelichting) 

 Afschuw 

 Al veel te lang verzwegen. 

 Alle religies zijn niet te vertrouwen de ene vanwege kinder misbruik de ander vanwege 
islamitische terreur 

 Alleen bij de katholieke kerk ??????? 

 Altijd al gedacht dat het niet klopte 

 Batteroave! 

 Ben mijn geloof niet kwijt,maar wel in de kerk. 

 Ben niet meer actief bezig met kerk en geloof 

 Ben niet meer zovaak  in de kerk 

 Bevestig wat ik al dacht 

 Bevestiging van realiteit 

 Bevestigt mijn keuze 

 Bevestigt wantrouwen 

 Bewijst voor mij dat het celibaat niet gezond is 

 Brengt me toch aan het twijfelen waar de kerk nou daadwerkelijk voor staat 

 Celebitair is niet menselijk. 

 Celibaat is een onnatuurlijke belemmering 

 Celibaat is niet meer anno 2018 

 Dat het achterbakse gedoe van geestelijken mij nog meer stoort 

 Dat ik de kerk links laat liggen, en ze niet meer vertrouwd. 

 Dat ik me schaam 

 Dat je nu alles met andere ogen bekijkt. 
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 Dat komt dat priester het celibaat hebben dan zijn ze op zoek naar iets anders 

 Dat religie door mensen gemaakt is en godsdienst gebouwd is op een persoonlijke relatie met 
God waarbij jijzelf verantwoordelijk bent voor je daden, individueel en samen. 

 Dat uit komt wat iedier burger weet/kon. Dat wisten wij niet. Bekende kreet. 

 Dat ze nog erger zijn dan ik dacht 

 Dat zou in de kerk niet voor mogen komen, 

 De daders gaan vrij uit en worden bescherm 

 De geinstitutionaliseerde religie lijkt steeds meer op een criminele organisatie die misdaden 
bewust onder de pet houdt 

 De hypocratie van de kerkgemeenschap 

 De kerk heeft haar geloofwaardigheid verloren 

 De reden dat ik mij heb uitgeschreven bij de katholieke kerk 

 De RK kerk heeft haar krediet verspeeld en geloofwaardigheid verloren, door haar krampachtige 
benadering van sexualiteit en de halfhartige manier waarop zij het misbruik en de gevolgen 
daarvan tegemoet treedt. 

 De rotte appels moeten uit de mand om de religie voort te laten bestaan 

 De schijnheiligheid en het stiekeme gedoe. Alles in naam van (God, Allah, geef het maar een 
naam) 

 Deze religie is gemaakt door de mens , Islam is de enigste onvervalste religie van de Schepper. 

 Doe het op mijn mannier 

 Door deze zaken twijfel ik of het geloof in de kerk nog wel te vertrouwen is . 

 Een geestelijike denkt onfeilbaar te zijn 

 Een grote poppekast 

 Eerst het eigen huis eens flink leegvegen voordat over van alles en nog wat een mening wordt 
gegeven 

 Elk (machts) misbruik schaad 

 Elke religie is er alleen op uit om mensen te hersenspoelen. Jezus bestaat niet en Allah ook niet. 
Dan zijn verzinsels van vroeger. 

 Elke vorm van geloof kán heel mooi zijn, maar de praktijk laat altijd het tegenovergestelde zien. 

 Enigzins wel. Leidinggevenden zijn zeker geen grote mensen meer waar men tegen op moet 
kijken. Maar dat geldt evenzeer voor niet-kerkelijken. 

 Geen geloof meer 

 Geloof is slecht 

 Had elke geestelijk gewoon katen trouwen dan was dit waarschijnlijk niet zo uit de hand gelopen. 

 Heb me helemaal afgekeerd van het geloof 

 Heb me laten uitschrijven 

 Heb me laten uitschrijven bij de kerk 

 Heb me laten uitschrijven van de RK 

 Heb mij, om die reden, zeer recent laten uitschrijven uit de RK kerk 

 Het versterkt nog meer mijn wantrouwen tov de (katholieke) kerk 

 Hoe hypocriet kunnen geestelijken zijn zowel daders als leiders. 

 Hoe zoiets mogelijk is 

 Hypocresie vd kerk en ongezondheid van bepaalde religieuze voorschriften 

 Iedere priester moet een partner hebben , dan is dit probleem voor 99% opgelost 

 Ik ben blij dat ik niet meer tot de katholieke kerk behoor 

 Ik ben katholiek in die zin dat ik geloof, maar niet in wat een paus verteld. 

 Ik ben kritisch geworden. 

 Ik doe niks meer aan mijn geloof 

 Ik ga niet meer naar de kerk 



 
 
 

 
7 

 

 Ik gellof in God, maar vertrouw zijn  grondpersoneel niet 

 Ik heb de kerk de rug toegekeerd. 

 Ik heb dit altijd al geweten door gebeurtenissen in het verleden, maar er was geen bewijs. 

 Ik heb totaal geen respect meer voor de paters en nonnen en broeders  c.s. 

 Ik kijk er met een steeds negatievere blik naar. 

 Ik krijg een steeds vrijere kijk op de katholieke religie en neem alleen de waarden over waar ik 
het mee eens ben 

 Ik neem steeds meer afstand van deze kerk 

 Ik praktiseer niet meer in de kerk 

 Ik schaam er voor dat ik katholiek ben 

 Ik sta op het punt me uit te schrijven 

 Ik vind dat de katholieke kerk niet genoeg straft! 

 In alle religies, ook het boedhisme, zitten mannen die misbruik maken van kinderen en vrouwen. 
Schandelijk omdat dit haaks staat op dat wat ze zeggen. 

 Is en blijft schandalig! 

 Ja heel veel 

 Ja, dat ik nog bewuster naar het geloof kijk 

 Ja, helemaal geen vertrouwen meer 

 Ja, maar dat had ik al langer . Ben de 1e 10 jaarvan mijn leven zelf opgevoed in een klooster. De 
kerk maakte kinderen bang . Je moest vooral braaf zijn en geen zonden begaan. Je kon geen kind 
zijn. 

 Ja, maar probeer dan vooral te bedenken dat er helaas overal rotte appels tussen zitten. 

 Jazeker en het blijft maar doorgaan,nooit mea culpa! 

 Je moet attent blijven en niet zeggen: "dat komt bij ons niet voor" 

 Katholieke geloof onderdrukt door het celibaat van priesters gevoelens en emoties die menselijk 
en normaal zijn. 

 Kerk een grote poppenkast en alles in de doofpot. 

 Maar ik vind het wel schandalig 

 Maar niet alleen de misbruikzaken hebben invloed, meerdere dingen! 

 Machtsm 

 Machtsmisbruik in de katholieke kerk heeft mij altijd gestoord 

 Mijn afkeer wordt alleen maar groter van de mensen die naar buiten een totaal andere 
uitstraling hebben dan de misselijk makende praktijken die zij bezigen. Maar..God is met ons. 

 Mijn aversie tegen de kerk word groter. 

 Mijn vertrouwen in "de kerk" is afgebrokkeld door alle schandalen 

 Minder respect voor de hele club. 

 Minder vertrouwen in mensen ons voorhouden hoe we moeten leven 

 Misachting voor RK kerk 

 Misbruik komt voor in alle religies. 

 Moeilijk om te begrijpen dat mensen solidair blijven aan 'de kerk' 

 Natuurlijk raakt je dat en worden de kerkelijke " dienaars" met argusogen bekeken. 

 Nee, mijn kijk op religie staat los van instituut kerk, versterkt mogelijk wel mijn afkeer. 

 Nee, niet op de religie, maar wel op het kerkelijk beleid 

 Neem het niet-Nederlandse zo serieus 

 Negatief 

 Negatief; macht en machtsmisbruik zijn structureel aanwezig in de kerk. 

 Niet alleen in rk kerk maar ook bij de jehova's en ander kerken gebeurd het 

 Niet toegeven van fouten is 2x straffen van slachtoffers misbruik 
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 Niet zozeer het misbruik zelf maar de afhandeling van die zaken die door verantwoordelijke 
bisschoppen niet serieus genomen werden waardoor het misbruik door kon gaan op andere 
lokaties is voor mij een zaak die het vertrouwen ernstig geschaad heeft 

 Niet zozeer op de religie maar wel op de machtsinvloed en misbruik eevan 

 Nog meer afkeer van religie 

 Nog minder vertrouwen in de kerk 

 Ok we zijn allemaal maar mensen, maar toch 

 Omdat veel nog niet eens aan licht gekomen is van misbruik je kunt gerust zeggen is pas tipje va 
n de sluier 

 Onbetrouwbaar en vies. Heeft niets met religie te maken en ik wil ookniets met die religie te 
maken hebben 

 Oorzaak van mijn afkeer van alles dat met religie te maken heeft 

 Op mijn kijk op religie in het algemeen. Iedere keer als het in het nieuws is kan ik niet geloven dat 
mensen nog bij die club willen horen. En dat mensen vrijwillig kun kinderen de communie laten 
doen. Natuurlijk is niet iedere geestelijke fout. Maar ik heb er wel enorme scepsis opgebouwd. 

 Religie deugt niet 

 Religie is een grote doofpot voor fanaten 

 Religie is in foute handen 

 Religie is macht en onderdrukking.Bovendien zeer vrouwonvriendelijk. 

 Slecht voor het imago 

 Slechter beeld 

 Smeerlappen 

 Steeds meer afschuw en afkeer van mijn religie 

 Strookt precise met mijn gedachtes, onnatuurlijk  beroep, die kerken hebben ons wat 
wijsgemaakt met hun sprookjes en angstzaaieriij 

 Tuurlijk, maar religie blijft natuurlijk een geloof en dat doe je in beginsel toch voor jezelf, 
ondanks wat andere personen voor vreselijke dingen uitspoken. Maar als je volgens mij gelooft in 
een religie (elke religie) zelfs dan denk ik zelfs dat er ook een godsbestraffing bestaat voor 
degene die deel uitmaken van een of andere kerk of geloofsgemeenschap die zich dus duidelijk 
misdragen hebben (van het ergste soort en ik moet er zelfs soms van overgeven) en dat geeft mij 
weer een reden om verder te geloven. We hebben tenslotte weinig keus in dit eenzame bestaan. 
Wie zou er anders een gepaste straf geven? als ik er van uit moet gaan van de straffen die ze hier 
opleggen moet ik alleen maar lachen, zal wel weer een taakstraf worden ( sorry, ik moet weer 
overgeven van deze laksheid) 

 Twijfel 

 Van kort bij meegemaakt, nl. mijn buurmeisjes. 

 Verbaast mij absoluut. Niet  celibaat is onnatuurlijk en nergens op gebaseerd 

 Verkondigers misbruiken de religie en onschuldigen. Daardoor wordt de kern van elkaar 
liefhebben, verdragen en goed zijn voor elkaar bezoedeld. De religie an sich hoeft niet verkeerd 
te zijn, maar de mensen die vinden dat ze het moeten uitdragen zijn wel verkeerd bezig. 

 Vertrouwen gaat weg 

 Vertrouwen in kerk is nul. 

 Vertrouwen is geschaad 

 Vertrouwen is zo goed als weg 

 Vertrouwen was weg en nu nog meer 

 Voeger werdt er niet over gepraat mensen zijn voor de gek gehouden groot circus 

 Wantrouwen 

 Wat we al wisten is nu bewaarheid. Een aantal personen binnen de RK kerk, is niet te 
vertrouwen. 

 Wel christelijk proberen te leven maar  niet practizerend 
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 Zakkenvullers ! 

 Zeker vooral hoe krrk daarmee omgaat nl verdoezelen weg verhuizen 

 Zij moesten kunnen trouwen dan zou dat heel wat schelen. 
 
 

Toelichting 
Ja, 
namelijk: 

 De islam doet aan kindhuwelijk ,vrouwen onderdrukking / besnijdenis van de vrouw 
enz .het hebben van mee 

 De kerk heeft het gedachtengoed van christus verdraaid ten behoeve van hun eigen 
macht en dat is zeer kwalijk. 

 Religie is altijd bron van conflicten, ellende en uitbuiting geweest in de wereld. 
Sexuele misdrijven begaan door priesters bevestigen dat beeld voor mij nog maar 
eens. 

 Zelf slachtoffer geweest 
 

Nee  Bij andere religies ook. En bij veel (gebroken) gezinnen thuis véél meer! 

 De misbruik van kinderen in de islam is vele vele vele malen groter maar daar hoor je 
niemand over. 

 De misbruik wordt begaan door mensen werkzaam in het instituut. Geloof heeft niks 
niks te maken met het instituut. 

 Deze misbruikzaken zijn niet symptomatisch voor deze religie maar voor een 
organisatie die haar medewerkers niet in het gareel kan houden. 

 Eigenlijk JA, het geeft mij de gelegenheid veel voor die mensen te bidden. Bovendien 
wie zonder zonden is, werpe de eerste steen. Bidden zowel voor de slachtoffers als 
voor de daders. 

 Elke vorm van religie is belachelijk. Dat religieuze leiders hun positie misbruiken is 
ook van alle tijden.  
Religie is bij uitstek een reden om andere mensen jou wil op te leggen zonder daar 
zelf verantwoording voor te hoeven afleggen. 

 Het bisdom heeft als sinds jaar en dag verordeneert  dat er altijd minimaal 1 
volwassen persoon bij een ontmoeting aanwezig moet zijn' 

 Het blijft bij de katholieken zoals bij de aanhangers van andere religies altijd 
mensenwerk 

 Het gaat om het geloof en niet om de mensen die dit verkondigen 

 Het is niet alleen de katholieke kerk maar ook bij sportvereniging en hoeveel Privee 
dat is volgens mij veel en veel groter. 

 Het probleem zit m niet in de religie maar in de mensen. Zouden ze het geloof goed 
beleven, dan waren die problemen er niet. Kijk wat het geloof zegt, zegt het ergens 
dat het goed is om mensen te ge-/misbruiken? Zeker niet! 

 Ik ben tot het inzicht gekomen dat de dienaren van de kerk snot-rot zijn. Met het 
geloof an sich heeft dat niks te maken 

 Ik heb helemaal niets met religie 

 Ik kijk hier helemaal niet van op omdat misbruik in de kerk altijd is geweest maar nu 
bewezen wordt. Ik heb al heel lang geleden afscheid genomen van de geestelijkheid. 
Ik beleid mijn geloof op mijn eigen manier waarvoor ik geen geestelijke nodig heb 
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 Ik zie het misbruik in de instituties als een symptoom van de wijze waarop de 
vervuiling binnen de religieuze instituties ontstaan is door machtsmisbruik van de 
religieuze leiders in alle religies, die mensen losgemaakt hebben van hun eigen 
persoonlijke spiritualiteit en verbinding met het hogere . Kerk en moskee leiders 
hebben zich voorgedaan als de vertolkers van het goddelijke op aarde, terwijl ze 
ondertussen vrij spel hebben gegeven aan hun eigen lagere natuur, van 
machtsmisbruik wellust , en beschermd door de “onschendbaarheid” van hun 
instituties hebben ze vrij baan gegeven aan pedofiele perversies . Waarbij de 
machtswellust groter was dan de liefde en goede wil voor de gemeenschap waar ze 
verantwoordelijkheid voor claimden te hebben mbt het bevorderen van het “ziele 
heil”. 

 In elke religie is misbruik. 

 In iedere organisatie waar jongeren en volwassen met elkaar te maken hebben zijn 
er altijd uitwassen..dit heeft niks met het instituut zelf te maken...het komt voor in 
alle vormen...alleen groot wild wordt makkelijker aangeschoten dan klein wild...hoe 
kleiner of extremer de omgeveving hoe geslotener deze is en mistanden minder snel 
aan het licht komen...letop dit is nooit goed te praten kinderen en jong volwassenen 
hebben het recht om in een veilige stabiele omgeving op te groeien. 

 Is slechts een bevestiging. Vreselijk instituut. Wil overigens niet zeggen dat er nette 
priesters zijn 

 Je hebt geen instelling of organisatie nodig om te geloven of religieus te zijn 

 Men moet geloof en zijn  bedienaren niet op één hoop gooien 

 Menselijk falen heeft geen invloed op mij geloofsovertuiging. 

 Mensen zijn mensen. Misbruik komt overal voor. Misbruik moet zoveel mogelijk 
voorkomen worden, maar om een instituut/bedrijf e.d. af te straffen vind ik te ver 
gaan. 

 Mijzelf niet, maar ik hoop dat het de gelovigen eens aan het denken zet en hun 
priesters e.d. niet zo op een voetstuk zet! Het moet in ieder geval flink aangepakt 
worden!! 

 Misbruik is,verschrikkelijk, het beinvloed wel mijn kijk op het instituut, katholieke 
kerk. Niet op mijn geloof 

 Misbruik vindt plaats in alle machtsverhoudingen. Ik.ben daardoor wel anders naar 
de invulling van religie gaan kijken. 

 Misbruik wordt er in iedere geloofsgemeenschap alleen hebben andere meer  in de 
doofpot kunnen houden de vraag is alleen wanneer het uitkomt 

 Misbruik wordt gepleegd door personen en niet door geloof. Een geloof of ideologie, 
dat misbruik van kinderen voorstaat zou verboden  
moeten worden in de wereld. Zo is het zgn kindhuwelijken en kindbruiden niet van 
deze tijd en een vorm van gelegaliseerd kindmisbruik. 
Waarom maakt onze politiek zich daar niet hard voor???? 

 Misbruik wordt niet door de religie op zich toegestaan. Het zijn fouten die mensen 
maken, die niet gepromoot worden door de religie. 
Het misbruik geeft wel een negatieve kijk op hoe er binnen de religie mee omgegaan 
wordt. Te weinig openbaarheid en straf dus. 

 Niet allemaal zijn misbruikers en tenslotte hoe is het met kinderhuwelijk is ook niet 
goed 

 Niet op de religie - geloof is van mensen-  wel op het -of liever- dè instituten van de 
gemeenschappen in zijn algemeenheid. 

 Niet op religie, wel op de (katholieke) kerk. 
 



 
 
 

 
11 

 

 Overal komen helaas misbruikzaken voor, dus ook binnen religieuze organisaties (en 
zeker niet alleen binnen de katholieke kerk) 

 Voordat dit in het openbaar bekend werd, had ik in mijn vertrouwen al verloren in 
het instituut kerk en alles wat daarbij hoort. 

 
Weet 
niet 

 Hou toch op zeg, ga ik me niet mee bezig houden. Het zijn gewoon mensen... 

 Ik heb geen religie 

 Zolang er mensen bestaan zijn er al misstanden , meestal de rijke en 
vooraanstaanden misbruiken /misbruikte de ondergeschikten, het zou niet moeten 
en mogen gebeuren ,  maar straffen is op zijn plaats. 
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Op vraag "6 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 38% van de respondenten: "Nooit". 

Toelichting 
Dagelijks  Als de mensen, de rooms-katholieken al eens begonnen met iedere week naar de 

H. Mis te gaan op zondag en op verplichte feestdagen. Als 15 augustus en 1 
november gevierd zouden worden als zondag. Als de dag begonnen en geëindigd 
werd met een kruisteken. Voor en na het eten hetzelfde en eens gedacht werd 
aan de engelbewaarder, die trouwe mensenvriend en naar zijn ingevingen 
luisteren, die bracht ons bij Maria en Jozef en dan komt het toch nog goed. En 
biechten, ja, ja. 

 
Een paar 
keer per 
week 

 Ik ben vrijwilliger in een parochie 
 
 
 

Een paar 
keer per 
maand 

 Ik werk als vrijwilligster in de werkgroep religie in Mondriaan Maastricht. 
 
 
 

Een paar 
keer per 
jaar 

 Alleen bij begrafenissen en trouwpartijen 

 Alleen bij een huwelijk of uitvaart van familie, vrienden of bekenden. 

 Bij begrafenissen en trouwerijen 

 Bij begrafenissen van bekenden; met kerstmis vanwege de traditionele sfeer 

 Bij feesten en uitvaarten 

 Gemiddeld 1keer per jaar,met begrafenissen bijvoorbeeld 

 Het branden van een kaarsje, een huwelijk,  een begrafenis. En de wetenschap dat 
mensen nog steeds troost vinden hier. 

 Ik ben van mening dat je niet altijd een instituut nodig hebt om te kunnen 
geloven.. 

 Ik bid liever in mijn eigen omgeving dan kan ik bidden zoals ik dat wil 
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 Ik kom er alleen voor opnamen van koren/orkesten/groepen. Verder geloof ik in 
MIJZELF 

 Je hoeft niet naar de kerk te gaan om te geloven. 

 Tijdens vakanties wil ik nog wel een kerken als tourist bezoeken zo ook de OLV 
kerk als ik gasten heb 

 Voor begrafenissen 

 Voor cultureel-toristisch doel. 

 Voor een begrafenis, anders niet. 
 

Jaarlijks  Bij begrafenissen 

 De kerk maar alleen bij hoogtijdagen, begrafenissen en huwelijken. 

 Enkel met begrafenissen en trouwerijen 

 Helaas alleen maar met begrafenis 

 Kerst brgrafenissen 

 Om het gebouw en de kunst erin te bewonderen, verder niet. 

 Om met de kleinkinderen het kribje te bekijken 

 Voor het bezichtigen van de bouw of eventueel begrafenis/ bruiloft 
 

Nooit  Alleen begrafenis 

 Alleen bij bruiloft / begrafenis 

 Alleen bij een begrafenis of huwelijk. 

 Bij een uitvaart kom ik wel eens in een kerk, maar ik neem dan niet deel aan de 
rituelen zoals m.n. de communie. 

 Enkel bij een befrafenis. 

 Ieder geloof is er om de mens te onder drukken. 

 Mijn geloof behoud ik. En als iemand iets wezenlijks te vertellen heeft luister ik. 
Maar laat me niks meer opleggen. 

 Na meer dan veertig jaar gezinsbijdrage te hebben geleverd en dan te horen 
krijgen dat je niet voor een uitvaartmis hebt betaald! Dan moeten de kinderen nog 
extra betalen!!!! 

 Natuurlijk wel bij crematies en/of uitvaartmissen. 

 Slechts als ik naar een begrafenis moet 

 Wel als het een cultureel gezien interessant gebouw is 
 

Weet niet  Allen bij een huwelijk of begrafenis. 

 HEb geen behoefte om naar de kerk te gaan. Staat ver van mij af. Mede door de 
misbruikzaken. 

 Ik ga elke dag naar de natuur om af te schakelen [kun je mediteren noemen]. 

 Ik kom maar zelden in de kerk 

 Moslims hebben een gebedshuis  Christenen een Kerk 

 Zeg ik niet, dat hoeft de gemeente niet te weten. 
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Op vraag "7 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 25% van de respondenten: "(zeer) 

belangrijk". 50% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen 

antwoord (31%) is: "Zeer onbelangrijk".  

Toelichting 
Zeer 
belangrijk 

 De mensen kunnen niet zonder religie, het wordt door veel mensen op een 
ander of eigen manier gedaan, ik zie heel veel mensen en ook jongeren de kerk 
ingaan en in stilte bidden. 

 De Religie heeft er door de eeuwen heen voor gezorgd dat het volk zich redelijk 
heeft gedragen. Door de enorme ontkerkeling en de import van de islam zie je de 
grote toename van overvallen en moorden. Zonder dat de overheid er iets aan 
doet. Of het verkeerde geloof bestraft. 

 Godsdienst, niet religie is belangrijk voor mij. 

 Religie als het zoeken naar een verbinding met de hogere natuur, is een leidraad 
in mijn leven waarbij ik me vrij voel van godsdienst en religieuze instituties, en 
luister naar mijn innerlijke stem die geïnspireerd is door de oude wijsheidsleer ( 
gnosis) en het goddelijke in mijn leven mijn ziel. 

 Uiteraard is er iemand die alles heeft geschapen. Wij noemen het God maar 
niemand weet of het een man of vrouw is of meerderen. Wat ook beweert wordt 
niemand kan het weten. 

 Vanaf mijn schooljaren ben ik geïndoctrineerd door religie. En word ik a.s. 
zondag 84 jaar. En nog altijd katholiek. Het is zo treurig te moeten ervaren, dat 
ook in mijn familie zo weinig interesse is voor het geloof. Dat noopt mij heel veel 
voor hen te bidden, opdat zij niet verloren gaan.Het is bij de dood of hemel ( 
wellicht via het vagevuur) of hel. DIEGENE DIE DIT LEEST EN ONVERSCHILLIG 
BLIJFT KIES DE GOEDE KANT> Het kan veel pijn kosten, maar dan heb je ook wat. 

 Wat mij betreft mag iedereen geloven wat hij/zij wil zolang ik en andere mensen 
er maar geen last van hebben. (Dus ook geen zieltjes winnen!) 

 
Belangrijk  De normen en waarden die ik heb meegekregen door het geloof vind ik zeer 

belangrijk. 
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 Geloof draagt bij aan begrip voor een ander 

 Iedere religie geeft richtlijnen en kan afhankelijk van plaats en tijd een steun in 
de rug of een dreiging, een vloek of een zegen zijn. Op dit moment worden 
religies ingezet voor politieke en maatschappelijke doeleinden. Ik vind ze dus 
belangrijk tot zeer belangrijk in de zin van 'serieus te nemen'. De geloofsinhoud is 
daarbij van weinig betekenis. 

 Ik ben er mee opgegroeid en heb er toch een warm gevoel bij ,ondanks de 
misstanden,maar ik zie het geloof los daar van. 

 Is de oorzaak van veel ellende en oorlogen 

 Maar niet persé het katholieke geloof. Ik sta open en respecteer alle religiën. Het 
boeddhisme heeft momenteel mijn voorkeur 

 Omdat de oorsprong van de religie heb u naaste lief gelijk u zelf, en dat is geloof 
voor mij, proberen een zo goed mogelijk mens te zijn, en andere mensen in hun 
waarde laten. 

 Omdat het helaas een bron van conflicten is 
 

Neutraal  Beetje belangrijk ipv neutraal 

 Eigen verantwoordelijkheid niet omdat geloof dat of dat vindt 

 Geloven is meer dan (alleen) naar de kerk gaan. Als ik door de natuur loop zie ik 
ook de hand van een Goddelijk iemand. 

 
Onbelangrijk  Door alle soorten geloven komt attijd oorlog en rotzooi. Al eeuwen 

 Religie duwt en dwingt mensen in hokjes, gedrag en patronen die nooit zo 
bedoeld kunnen zijn door geen enkele God. Ik geloof in een God die ons ruimte 
en vrijheid geeft om te leren hoe wij de weg naar God weer kunnen terugvinden. 

 Zal de mensen die wel religieus zijn, nooit belachelijk gaan maken maar serieus 
nemen. 

 
Zeer 
onbelangrijk 

 Belangrijk:::::  Dat ik steeds weer ervaar hoe de mensen tegen elkaar worden 
opgezet en misbruik. Door ieder geloof. 

 Helemaal niet. Geloof is voor bijgelovigen. 

 Ik ben katholiek. Ik heb echter niets meer met godsdienst. Ik ga alleen naar 
begrafenissen , huwelijksvoltrekkingen enz. 

 Voor mij mag iedereen geloven wat hij of zij wil, maar voor gebedshuizen is er 
geen plaats meer. Geloof maar achter je eigen voordeur 

 
Weet niet  De geestelijkheid heeft voor mij geen enkele waarde,mijn eigen beleving 

daarentegen heeft heel veel waarde 

 Mijn geloof geeft richting aan mijn leven, maar de inhoud van het geloof heeft 
zich in de jaren ontwikkeld van geloven in de waarheid en wat goed en normaal 
is naar geloof in de liefde. 
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3. Onderzoeksverantwoording 

 

Onderzoek : TIP Maastricht 
Onderwerpen : Religie 
Enquêteperiode : 15 november 2018 tot 26 november 2018 
Aantal respondenten : 388 
Foutmarge : 4,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%) 
Aantal vragen : 10 
Gemiddelde duur invullen van enquête : 3 minuten en 8 seconden 
Rapportagedatum : 27 november 2018 
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Toponderzoek 

 
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In 
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen / 
ervaringen / beleving van belang om te overleven. 
 
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de 
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant 
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en 
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben. 
 
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het 
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en 
het overheidspanel Overheid in Nederland. 
 
 
 
 

Toponderzoek 
Expeditiestraat 12  
5961 PX Horst 
 
www.Toponderzoek.com 
enquete@toponderzoek.com 
085-4860103 
 
 

Toponderzoek is lid van MOA. 
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